
 

Nieuwsbrief april 2021 

OKRA Trefpunt Koolskamp 

 

Begint het ook reeds (een ganse tijd) te kriebelen? 

De laatste maanden werden wij door het coronavirus in onze vrijheden beperkt. Heel wat mensen 

hadden er het moeilijk mee om zich te moeten schikken naar de richtlijnen, die werden opgelegd 

met de bedoeling om het virus zo veel als mogelijk de kans te ontnemen om mensen te 

besmetten. Maar niemand kon vermoeden dat die beperkende maatregels minstens een jaar 

zouden duren. Ondertussen is er heel wat economische schade toegebracht en veel menselijk 

leed. En niet iedereen is bereid zich zo maar te schikken naar wat voorgeschreven is. 

Het toedienen van een vaccin brengt stilaan wat hoop voor de toekomst. Nu de lente begonnen is, 

begint het bij vele mensen te kriebelen om elkaar in de natuur, op pleinen en parken te 

ontmoeten zonder al die beperkingen. Maar de virologen manen ons aan om nog even geduld te 

hebben en heel voorzichtig te zijn met onze sociale contacten. 

Op zondag 4 april zal er dit jaar - net als vorig jaar - nog geen “gewoon“ Paasfeest kunnen gevierd 

worden. De huidige situatie (de “cijfers“) zal het nog niet mogelijk maken. 

Met Pasen vieren wij het verrijzenislicht aan het einde van de tunnel. Aan dat licht is een donkere 

tunnel van lijden en dood voorafgegaan (Goede Vrijdag, Paaszaterdag). Met Pasen krijgen wij de 

boodschap:  “Jezus is gestorven en verrezen“. Aan deze boodschap hangt heel ons gelovig leven 

vast. De apostel Paulus zegt daarbij: Als Jezus niet verrezen is dan is ons geloof zinloos . Toen 

Jezus’ leerlingen tot het inzicht waren gekomen dat het hun opdracht was om Jezus’ werk verder 

te zetten, begon het voor hen ook te ‘ kriebelen ‘ (= een onweerstaanbaar verlangen) om 

daar werk van te maken. Zij hadden er zelfs hun leven voor over. Ondertussen zijn er in de 

voorbije eeuwen ontelbare mensen geweest die deze ‘ kriebel ‘ hebben gevoeld en hun leven in 

dienst hebben gesteld van het evangelie en de christelijke boodschap. Dat alles wordt ons in 

herinnering gebracht wanneer wij Pasen vieren. 

Ook dit jaar zal dat niet binnen OKRA kunnen gevierd worden. Ook dat is een ‘ kriebel ‘ die 

ongetwijfeld bij jullie allen aanwezig is. En ook hier is de boodschap: “nog even geduld, de vaccins 

zijn in aantocht“. En met een aantal letters van het woordje vaccinatie kan het woordje 

vakantie gemaakt worden. Ook dat is een kriebelende gedachte! 

Aan jullie allen een Zalig Paasfeest, houd het gezond en van zodra het mag binnenkort: een blij 

weerzien onder de warmte van ’t Zonneke en jullie menselijke warmte en verbondenheid! 

 

priester Paul 

 

 

  



Activiteiten OKRA Koolskamp 

De coronacijfers gaan jammer genoeg weer de verkeerde richting uit en 

versoepelingen zijn op korte termijn nog niet aan de orde. 

Ons Paasfeest zullen jullie voor het tweede jaar op rij moeten missen. 

OKRA Koolskamp biedt haar leden een leuk alternatief aan ter gelegenheid 

van Pasen. 

We weten dat veel van onze leden enorm uitkijken naar de heropstart van de 

maandelijkse kaartingen. We zullen dit ook zo snel mogelijk doen, van zodra de geldende 

maatregelen dit toelaten en deze coronaveilig kunnen verlopen. 

Fietsen zal dit jaar pas starten als de horeca terug opengaat en petanque zodra de Albertzaal 

terug beschikbaar is. 

************************************************************************* 

Met grote droefenis meldt OKRA Koolskamp het overlijden van ons lid: 

Gilberte Buyse (° 21-01-1946  14-03-2021), echtgenote van Godfried 
Vandendriessche 

OKRA Koolskamp wenst de familie van de overledene veel sterkte toe. 

************************************************************************* 

Regiowandelingen en fotozoektocht 

Dankzij de inzet van sommige trefpunten kan je in april/mei opnieuw genieten van 

uitgepijlde wandellussen. Een kant en klaar aanbod voor elke wandelliefhebber! 

Regiowandeling Aarsele van 13 tot 27 april 

Start: JOC, Schoolstraat 1A in Aarsele 

Afstand: een lus van 5,20 km (landelijk, maar toegankelijk met rolwagen) en een lus van 2 km 

(rond de kerktoren). Wegbeschrijving ook te vinden in het kastje aan de ingang van het JOC. 

Contact: Nelly Van Den Heede, nellyvandenheede@gmail.com, 0494 66 61 36 

Regiowandeling Gits van 21 april tot 5 mei 

Start: Molen van Dominiek Savio Instituut, Koolskampstraat in Gits (ruime parking) 

Afstand: een lus van 4,5 km en een lus van 5,5 km 

Contact: Ludo Chys, ludo.chys@gmail.com, 0474 90 05 25 

Gratis fotozoektocht OKRA Dadizele van 1 tot 30 april 

Start: gemeentelijk domein Torreke (toeristische dienst). 

Het traject volgt de ‘Pompeschittersroute’ uitgepijld met zeshoekige bordjes. Afstand 8,7 km. 

Plaats foto’s in de juiste volgorde en beantwoord 10 vragen op het wandelparcours. 

Meer info en deelnameformulieren: via de toeristische dienst in Dadizele of per mail via 

h.vanryckeghem@skynet.be 

*********************************************************************** 

Juvenalis op donderdag 28 oktober 2021 

Wil je genieten van De Mooiste Melodieën van de Lage Landen met Bart Kaëll, Marjan Berger, 

Dennie Christian, Wim Leys, Dirk Nyberg en Johan Veugelers? 

• Wanneer? donderdag 28 oktober 2021, aanvang 14 uur, 2 x 90 minuten show! 

• Waar? Kursaal Oostende. OKRA West-Vlaanderen voorziet busvervoer met opstapplaats 

 in Koolskamp bij voldoende inschrijvingen. 

• Prijs? OKRA-leden: 40 euro + toeslag 14 euro busvervoer 

 prijs niet-leden: 66 euro (1 jaar lidmaatschap incl.) + toeslag 14 euro busvervoer 

Wil je er zeker bij zijn (de plaatsen zijn beperkt), geef dan nu reeds je naam + aantal personen 

door via mail naar christine.vereecke@skynet.be of telefonisch op het nr. 0477 325 673 
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