
CENTRUM

… de bomen kouder,   
de dromen ouder 
maar de verwachting 
vol gloed en kleur … 
(A. Van Wilderode)

OKRA’S  NIEUWJAARSFEEST
OP  DINSDAG  16  JANUARI  2024
IN CCDEPOORT VANAF 13u30 (halftwee !)

FEESTPROGRAMMA
Zaaldeuren en barbuffet open om halftwee
Welkom en uitbundige  NIEUWJAARSRECEPTIE  met fijne drankjes en heerlijke hapjes !

Om kwart over twee presenteren we jullie ons  JAARPROGRAMMA 2024.
Maak kennis met verrassende en nieuwe activiteiten ! 

Rond  halfdrie serveren we koffie met  NIEUWJAARSBUCHE  van de warme bakker en om drie uur staan op het podium 
één zangeres en twee muzikanten ! Samen vormen zij een formidabel muzikaal trio. Drie Wetteraars die recente nummers 
en oude klassiekers brengen. Ze doen dit met zeer veel ambiance en charisma :
SHANA  (zang) , ERIC (gitaar en zang) en JORIS (bassist)

Tijdens de pauze heeft onze fantastische  NIEUWJAARSTOMBOLA plaats; Iedereen prijs !

Om kwart over vier – halfvijf, brengt ons  MUZIKAAL TRIO  een afsluitend optreden: topmuzikanten op het podium en 
ons publiek op de dansvloer ! 

Het wordt zeker vijf uur wanneer de  TOMBOLAPRIJZEN  bedeeld worden. Hou de loten klaar !

NEEM  DEEL  AAN  DIT  FEESTPROGRAMMA  DOOR  15  EURO  OVER  TE  SCHRIJVEN
Op de Okra-rekening BE27 0688 9843 8073 vóór 14 januari ! 

LIDGELD  2024  !!

een bruisend Trefpunt
waar ontmoeting 
en ontspanning
centraal staan

Nieuwsbrief  januari 2024

WIJ WENSEN AAN IEDER VAN JULLIE EEN VREDIG EN GEZOND 2024 !

VALENTIJNSBINGO 
Noteer nu alvast in jullie agenda de Valentijnsbingo die doorgaat 
in De Koffiebranderij op woensdag 14 februari om twee uur.
Koffie + pannenkoeken én bingo voor  6 euro.
Inschrijven aan de balie van het LDC of overschrijven op 
de Okra-rekening. Inschrijven tot de dag zelf !

We vragen de leden die hun lidgeld nog moeten voldoen, dit nù te doen bij het 
overhandigen van het nieuwjaarsgeschenk door hun contactpersoon.

WARME  DINSDAGEN  
De Warme dinsdagen waarbij we mekaar 
ontmoeten, bijpraten, spellen spelen … 
op 9 en 23/1 vanaf  14 uur. 
Koffie en gebak gratis.



SPORTEN  MET  OKRA  IN  JANUARI 
PETANQUEN
Elke woensdagnamiddag vanaf twee uur tot halfzes.
Op de binnenpleinen achter De Warande.

LEKKER BEWEGEN
op woensdag 17 januari van tien uur tot elf uur in de 
Sporthal onder leiding van Daniël.
 
WANDELEN “IETSJE SNELLER”
Op dinsdag 30 januari. 7-8 km. Vertrekken om halftien 
aan de Warande.

ZWEMMEN
Elke dinsdag van 16u15 tot 17u15 in het Overdekt 
Zwembad De Warande
Meer info ? Bel Christiane 09 369 83 40.  

LIJNDANSEN
Elke maandag van 14 tot 15u voor geoefende dansers
Elke donderdag van 9u15 tot kwart over tien + ½ uurtje 
oefenen voor beginners.
Nieuw : 3-daagse lijndans-initiatie speciaal voor 
heren (alle leeftijden !) in de krokusvakantie. 
Op maandag 12, dinsdag 13 en woensdag 14 
februari telkens van halfacht tot negen uur ‘s avonds in 
zaal Christus Koning - Zuidlaan, Wetteren.
Veel aandacht aan de basisstappen. Inschrijven 
door 12 euro te betalen op de Okra-rekening van 
Wetteren-Centrum. Vermeld: lijndans 3-daagse.
Meer info op www.lijndans-wetteren.be/n-i-e-u-w-s
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Jos Van den Bossche • teamleider • 0473 78 09 10 • jos.vandenbossche@telenet.be
Bankrekening OKRA Wetteren-Centrum BE27 0688 9843 8073

EEN  BRUISEND  TREFPUNT  WAAR  ONTMOETING  EN  ONTSPANNING  CENTRAAL  STAAN

In de greep van je genen
met Dirk Draulans. Vrijdag 26 januari om 14u30 
in ccdepoort. 
Inschrijven via okra.academie.wetteren@telenet.be

TERUGBLIK  KERSTMARKT  IN LUIK  (5 december)  
Onder een druilige regen vertrokken we met 41 okraatjes, richting Luik.  
Ook de Sint was van de partij en liet aan ieder van ons een zakje  lekkers uitdelen. 
Na heel wat fileproblemen op de Brusselse ring en nog een koffiestop in Waremme, reden 
we richting station Luik-Guillemins waar Filip de geschiedenis uit de doeken deed van deze 
kathedraal van glas en staal.
Volgende halte was de Place Saint Lambert  waar we vrij waren voor de lunch. 
Om 14 uur spraken we af voor een wandeling olv onze gids naar het Paleis van de Prins-
Bisschoppen van Luik, enkele Collegiale kerken, de kathedraal, het Perron en de 374 trappen 

van de Buerenberg … die we niet beklommen !
De wandelaars onder ons, konden daarna nog volop genieten van de Kerstmarkt en uitkijken naar iets lekkers om de 
innerlijke mens te versterken. Alhoewel 
Duitsland dicht bij is, was het verloren 
gezocht – tot mijn grote spijt – naar een 
kraampje met … braadworsten ! 
Stipt om 18 uur was het verzamelen 
geblazen aan de grote gouden beer aan 
het begin van de Kerstmarkt. De terugrit 
verliep supervlot en we reden in één ruk 
door tot aan de Warande. Iets over achten 
waren we thuis.
Na een miezerige dag in Luik was het een 
pluspunt dat het in Wetteren niet (meer) 
regende. 
  

Remi D.


