
de okrant van essenbeek  

 

 

de lente komt tot leven 

de wereld krijgt meer kleur 

de bloemen bloeien uit hun winterse schelp 

de bomen groeien 

de zee maakt enorme golven 

de gouden zonnestralen verwarmen de vleugels van een lijster 

en de liefde laat de mensen zweven 

de lente komt tot leven 

en de dieren worden wakker met een fris fleurig windje 

 

 

Het woordje van Jan... 
 
Beste vrienden en vriendinnen van Okra Essenbeek, teamleden en vrijwilligers,   
 
Deze zondagmorgen even in het Broek gaan wandelen, de hemel was opgeklaard, 
de zon was verschenen, de lente was in de lucht, zoals gisteren. Naast de sneeuwklokjes, verschenen de 
krokussen, de paasbloemen en de struiken hebben knoppen (bv. Hortensia ), de knoppen van de magnolia’s 
zwellen.  Ik kom L., die graag leest, tegen die naar de bibliotheek geweest is. Heerlijke bezigheid als je op 
rustige momenten graag leest. Boeken verruimen je wereld, romans als boeken van geschiedenis.  
 
Gisteren gekeken naar de DROOMFABRIEK. Wat een programma! Ieder mens heeft zijn dromen, misschien 
gekke dromen : ik zou graag… Heb jij nog een droom? Ik ben in Rome, Moskou, London, New York, Moskou, 
Istanboel geweest, graag wou ik Jerusalem, Lagos, Buenos Aires bezoeken, wereldsteden van morgen met 
een belangrijke historische en culturele betekenis. Het zullen dromen blijven. Iedere reiziger sterft met 
gedroomde reizen.  
 
Deze namiddag een Marokkaans feest in het Vondel met muziek, dans, thee en gastronomie. Sinds 1964 
delen Marokkanen ons leven in Halle en vormen zij een grote gemeenschap.  
 
Wie niet durft springen en zwemmen, kan praten over zwemmen en waterpret.  
Wie niet durft vliegen, kan blijven praten over vliegen en het gevoel van vrijheid. Vrij als een vogel wil ik zijn. 
Echt waar? Heb je het nest verlaten?  
 
Februari heeft enkele warme dagen, ze komen daar aan.  
 
Dinsdag 13 februari. Naar St. Augustinus. Jos bezocht die genoeg heeft van 4 maanden uit circulatie te zijn. 
Het duuuurt lang. Hoe verder ? Er werd hem geadviseerd in een serviceflat te gaan en nu en dan in te 
springen voor een viering.  
In de stad was het stil, ondanks de aanwezige jongeren die vakantie vierden. Even gaan kijken naar de 
afbraak van het hoekhuis “In het Hert” aan de basiliek.  
 
14 februari. Valentijn en Aswoensdag. Twee feesten die ver van elkaar staan. En toch , geen liefde zonder 
gave, overgave, vergiffenis, ontzegging. Liefde is een feestje en elke dag een beetje vasten.  
Paul Adams belt me om mee te delen dat (klein) Francinneke, zo genoemd en gekend,  overleden is en 
maandag 19 februari in Gooik begraven wordt. Mijn medeleven aan Alain Roelandts die haar dagelijks bleef 
bezoeken in de Maretak.  
 
Zij: is er geen mis bij de begrafenis van mijn man ? Neen. De dochter heeft alles geregeld en misschien heeft 
de  begrafenisondernemer gezegd: wij doen alles, begrafenis all-in. Het vraagt moed om te zeggen: neen, wij 
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willen een mis. Geef toe, ondernemers doen hun best, met teksten en muziek, maar er ontbreekt een 
dimensie. Overkant, reis, vrede en rust, … of aangekomen in het vaderhuis, in de schoot van God. 
  
Wat ga je doen, als ik er niet meer ben? Zij : mijn plan trekken. Hij wordt boos.  
Wat denk je van dat antwoord ?  
 
De Verenigde Accordeonisten, gesticht in 1924 , bestaan 100 jaar. Ze zijn nog met 34. Hoe nieuwe leden 
werven? Wie speelt nog accordeon? Ik praat met mensen uit Leerbeek . Ken je Okra? Ja, maar we zijn al lid 
van een reeks verenigingen, misschien later. Probleem bij ons :  nieuwe bestuursleden vinden. Overal 
hetzelfde.  
 
Mijn ouders hebben mijn benen afgezaagd. Nu maar leven en lopen, hoopten ze. Een andere: vleugels 
ingekort en nu maar vliegen .   
 
Het is voorbij. Wat is voorbij? het leven? het reizen? de gezondheid? de fitheid? het  geheugen? Er is iets 
voorbij, niet alles, er komt ook nog wat anders. Zie het goede in je leven.  
 
Ik moet just niks (Wout Van Aert) . 
 
Sportvoorjaar en -zomer. Ik ben blij met het begin van het wielerseizoen .  
 
Misviering met aalmoezenier Walter. Alain die zijn vriendin Francine verloren heeft, was aanwezig. Na de mis 
is het gezellig praten met elkaar.  
Vasten is een weg, een tocht naar Pasen, naar menswording, een weg van anders leven.  
Van bezitten (het materiele) naar delen. 
Van heersen (macht) naar dienen. 
Van superieur zijn (eer) naar liefhebben.  
Tot het einde kunnen mensen menselijker worden naar het hart van God.  
 
P. +90 en hardhorig, zoals velen, is blij dat hij berichten kan sturen naar zijn dochter. Voor de mis stuur ik hem 
ook een bericht en jawel het kwam in orde. Voor hem is dat een genoegen zo in verbinding met anderen te 
kunnen staan. Een bericht lezen is gemakkelijker dan een telefonisch gesprek houden.  
 
Wat ben ik blij dat ik kinderen heb, zegt ze. Oud en alleen zijn, is niet plezant. Ik heb geen familie meer, rest 
mij de kinderen en de kerkgangers.  
Positief denken, ja, maar vele senioren gebruiken ook het woord : VOORUIT. Niet klagen, niet teveel achterom 
kijken, vooruit leven en denken. We moeten voesj.  
 
Op onze dagen zijn er veel gelovigen dakloos. Christelijk opgevoed, zijn ze met de tijdsgeest en het dagelijks 
leven vervreemd van de kerk, maar ze blijven gelovig. Mag ik ze dakloos noemen?  
 
Een beetje zon, we denken dat de zomer daar is. Neen, nog veel geduld, goede vrienden: maart, april en een 
stuk van mei.  
 
Voor de tijd dat we er nog zijn, reeds met een been in het graf, moeten we genieten, samen komen en tafelen 
(gehoord, terug van een lekkere lunch).   
 
Op de kassaa kom ik Alain tegen, op scooter. Mis duurde lang, zegt hij, maar was schoon. Ik werd door de 
kinderen bestoeft, ik ben altijd goed voor haar (= Francinneke) geweest.  
 
Op de bus praat ik met een van de vaste ‘gezichten’ van de bus. Gaat ge opkomen? Neen, ik ga niet 
stemmen. Ze geven teveel geld uit. Wat doen ze? Hebben wij inspraak? … Mensen, zeker senioren met tijd, 
volgen de politiek. Het vertrouwen is weg, behalve in x., die ziet er serieus uit. Ik heb schrik van extreem 
rechts, zegt hij nog. Vanaf zaterdag, het koersseizoen. Ik ben benieuwd wat Van Aert gaat doen. Ik ook en, 
zoals hij zegt: ik moet just niks.  
 
Foto’s van de vriendschapsdag. Het was een mooie dag , naar de foto’s te zien. Tafelen , muziek en dans, 
meer moet dat niet zijn. Okra is een lange gastvrije tafel, zet je bij, geniet en vertel. Okra is niet het werk van 
het bestuur maar van ieder van de aanwezigen. Samen maken we Okra, bepalen we de sfeer. Bedankt, Victor, 
voor de mooie reportage. 
  
Geluk kan je niet kopen, wat een geluk (BzN ). Ook vriendschap is niet te koop. Wees dankbaar voor de 
vriendschap die je ontvangt. Geef en je zult krijgen. 
  
De magnolia staat op springen. Een kwestie van dagen. Samen zijn we sterker. Eén hand kan niet klappen.  



Luisteren is de kunst van een gesprek. Laat de andere uitspreken, luister, wacht niet om jouw mening te 
kunnen zeggen of jouw verhaal te doen. Luister door te zeggen : en? Wat vertel  je nu? Dat moet moeilijk 
geweest zijn, enz…  
 
175.000 bezoekers op Batibouw. Daar leeft een deel van de bevolking voor : een nieuw huis zetten,  een huis 
verbouwen. Dat hoort bij het leven :  een  huis, een tuin, bomen planten en een gezin. Leven is wonen, zich 
vestigen, wortel schieten. Ieder in zijn kooi.  
 
Leven is verwachten. Opstaan. Wat mag ik vandaag verwachten? Of binnenkort? Leven is uitzien naar… Hij 
woonde op den buiten en had een druk leven achter de rug. Hij lag op de loer om te zien of er niemand in de 
straat kwam, dan kwam hij snel naar buien voor een babbel. Contact- en praathonger.  
 
Dramatiseren. Mensen trekken aandacht door te dramatiseren. Is ze ziek? Neen, doodziek. Dat was lekker!, 
lekker! Het gaat slecht, zeer slecht. Enz… Denken ze dat ze harder leven door te dramatiseren en alles te 
overdrijven?   
 
Zij laten zich graag zien en laten zien dat ze je graag zien, zegt een oma over de kleinkinderen. De honger van 
grootouders naar hun kleinkinderen is groot. Van hen krijgen ze veel erkenning en bevestiging.  
 
Beter een goede buur dan een verre vriend. Waar? Ervaringen?  
 
E. vertelt dat zijn liefste zus gestorven is. Het is erger dan het verlies van zijn ouders. Broers en zussen 
kunnen heel sterk met elkaar verbonden zijn, een duo vormen, in goede en kwade dagen.  
 
G: Jos begint te beseffen dat hij aan zijn gezondheid moet denken.  
 
Hoe gaat het ? Zwijgen. Ik leer zwijgen om ruzie te vermijden. Blijven spreken of zwijgen? Samen blijven of 
breken?  
 
Parkinson: bewegen. TV met Phara. Oefeningen doen helpt ! Eens te meer overtuigd : bewegen helpt.  
 
De stervensfase is niet altijd mooi. Artsen proberen te sederen, maar de doodstrijd blijft, veel gevallen. Vroeger 
baden de mensen voor een goede dood, nu voor een goede medische-palliatieve assistentie.  
 
Langzaam afscheid nemen van het leven. Het overkomt je, stapje voor stapje, van kwaal naar kwaal, van 
kleine verliezen naar het grote verlies van leven…  
 
Geen roddel, geen medelijden, maar sympathie voor elkaar.  
 
Klagen :  ik kan dat niet meer en dat ook niet . Mensen rouwen om het verlies in hun ouderdom. Wat kunt ge 
nog wel? Denk positief.  
 
Arts: Heb je Parkinson, vergelijk je niet met anderen. Elk Parkinsongeval is anders.  
 
B. vertelt :  ik kwam met bloemen thuis voor de verjaardag van mijn vrouw. Ze zei : heeft je secretaresse eraan 
gedacht? Ik heb nooit meer een bloem gegeven.  
 
Op bedevaart naar Doornik in mei. Is dat een Mariakerk, vragen sommigen zich af. Het wordt een bedevaart : 
zich op weg begeven naar het huis van God. Leven is onderweg zijn en bewegen.  
 
29 februari. De deken komt naar Essenbeek voor een gesprek over de toekomst van de kerkgemeenschap en 
het kerkgebouw. Voorlopig blijft de kerk open, totdat er echt te weinig volk is op zondag.  
 
Jos heeft serviceflat nr. 103 in St. Augustinus.  
Overlijden van Rosa Tordeurs, 104 jaar.  
 
1 Maart : buienmaand.  
 
Enkele bestuursleden van Okra nationaal gingen (op eigen kosten) naar Bangladesh en deden  daar een 
fietstocht. Ze bezochten de lokale Okrapunten die zorgen voor veel uitgestoten senioren. Ze waren onder de 
indruk van de  gastvrijheid van de mensen en wat er door de lokale seniorenvereniging gepresteerd wordt. Er 
is sinds jaren een samenwerkingsovereenkomst tussen Brussel en Bangladesh.  
 
Op de bus. Een weerspiegeling van ons dorp en samenleving. Ik ken de gebruikers, een groep senioren van 
St. Rochus en Essenbeek, de vaste reizigers, die ik zie verouderen, ik met hen. Tien jaar ben ik in Essenbeek, 



dat is veel. Het is een komen en gaan. Leuk is het wachten aan het station. Jongeren praten, flirten, plagen, 
lachen, wenen,… Zij zijn het bruisende leven. Ik voel me goed tussen al deze generaties en culturen. Nu en 
dan een babbel. Een groet aan Willy die van zijn appartement toekijkt en groet.  
 
Gehoord in den Obelisk.  Een vrouw : ik neem nog mee wat ik nog kan. Ah, dat woordje “nog”. Je ziet er nog 
goed uit, je kunt dat nog, leef je nog?… 
  
Zaterdag 2 maart, ik vertrek naar Tenerife, bij mijn broer en zijn partner voor een weekje. Zijn thuis, 
medebewoners en nest, zijn plek verlaten, is niet evident, zeker met de jaren. Er zijn negentigers die blij 
vertrekken naar het buitenland en daar zorgeloos vertoeven . Dikwijls gaan ze jaren naar dezelfde plaats, dat 
scheelt. Op de vreemde kunnen senioren zich gedesoriënteerd voelen, zij zijn hun loop en automatismen kwijt. 
Gisteren naar het nieuws gekeken. Vlaanderen lijkt dan ver en vreemd, ofschoon ik maar slechts enkele dagen 
weg ben.  
Waar wij verblijven in Tenerife zijn er geen Vlamingen, weinig toeristen, slechts wandelaars en passanten.  
Het is hier nog geen lente, wat je zou denken, frigo of fris. De T° schommelt, maar er staan veel bloemen 
open. Elke dag, na de ochtendnevel, komt de opwarmende zon uit. In het zuiden van het eiland is het enkele 
graden warmer, wij verblijven in het frissere maar rustige, authentieke noorden, in het Tenogebergte. 
   
Op FB zie ik een filmpje over de Gilles die een kaars offeren in de basiliek.  Het gebeuren roert mij : wat zegt 
dat over de carnavalisten, hun geloof, hun vroomheid? Ik was blij dat ontdekt te hebben.  
In Spanje zijn er  grote boeteprocessies in de goede week, met een groot beeld van de lijdende zijn kruis 
dragende Jezus en Maria, de mater dolorosa. Leven en dood, leven en lijden, goed en kwaad gaan samen. 
Bekeer u, is de boodschap.   
 
Zondag, 10 maart terug. Aankomst met de trein in Halle, na +4 uur vliegen. Carnavalisten nemen de trein, naar 
huis. Het stationsplein is druk, volk in kostuums, muziek, lawaai, eten en kermisattracties. Stadsarbeiders 
reinigen de straat van confetti. Halle gaat de 2de nacht in. Wat een gebeuren? Blij dat ik er iets van mocht 
zien. Carnavalisten feesten dagenlang. Hoe houden ze het vol ?  
 
De deur gaat open, ik kom thuis na 8 dagen. Weggaan is plezant, terugkeren ook. Hier ben ik geboren, hier 
voel ik me thuis.  
 
Einde van dit woordje. Deze morgen met regen opgestaan. Vaarwel palmbomen in de zon. Mooie 
herinneringen, het verblijf verwerken en vertellen, dankbaar zijn voor de genoten gastvrijheid. Nu op naar 
Pasen. Vrienden tot binnenkort!  
 
Omarm het dagelijks leven en elkaar. Blijf eensgezind.   
 

Jan Rolies , voorzitter BHV.   

 

 

Bedevaart naar Doornik op 23 mei 2024 
De inschrijvingen voor de bedevaart naar Doornik, op donderdag 23 mei 2024, worden/werden 

afgesloten op 29 maart ! Laatbeslissers worden dus dringend verzocht om zo snel mogelijk in te 

schrijven bij Guy Melckmans (0468/124159). In één van onze vorige edities publiceerden wij alle nuttige 

informatie hieromtrent. Nog even als geheugensteuntje : de prijs bedraagt 59 € per persoon, cash te 

betalen op onze ledenontmoeting van 9 april of via onze bankrekening BE83 8508 3228 1115 tot 9 april 

2024. De inschrijving is pas definitief na betaling ! Het opstapuur wordt pas bekend gemaakt in ons 

volgend nummer. 

  

 

Welkom op onze bedevaart naar Onze-Lieve-Vrouw van Halle 
Op dinsdag 14 mei staat onze traditionele bedevaart naar Halle op het programma. We 

starten om 14 u. met een eucharistieviering in de Halse Basiliek. Daarna bieden wij onze 

leden een stukje taart met koffie aan in WZC Sint-Augustinus, Mgr. Senciestraat 4. Gelieve in 

te schrijven bij onze secretaris Jacqueline De Smedt, hetzij telefonisch (02/361.11.33 of 

0478/804672) hetzij via mail (jades@live.be), maar uiterlijk tot zondag 5 mei. 



Ledenontmoeting april met dartsinitiatie 

Onze eerstvolgende ledenontmoeting staat gepland op dinsdag 9 april 2024. 

Afspraak om 14 u. in ons vertrouwde Vergeetmijnietje. Ook nu zullen onze fervente 

kaart- en andere gezelschapsspelers weer uitgebreid aan hun trekken komen. Maar, 

er is meer : onze vrienden van KWB-Essenbeek zullen zorgen voor een dartsinitiatie 

voor de geïnteresseerden onder onze leden! Een unieke gelegenheid dus om kennis 

te maken met deze populaire sport, die intussen is uitgegroeid tot een kijkcijferkanon 

op TV. 

 

Hyacintenwandeling in april 
Deze jaarlijkse klassieker is een must voor elke Okra-wandelaar 

en -natuurliefhebber. De hyacinten in ons prachtige Hallerbos 

zullen ook dit jaar weer duizenden toeristen naar onze stad 

lokken en hebben Halle wereldwijd op de kaart gezet! Als fiere 

Essenbekenaren mogen we dus zeker niet ontbreken op deze 

happening. Op dinsdag 16 april 2024 zijn wij alvast aan de 

beurt. Niet te missen ! ! ! 

Ook nu weer verzamelen we om 13.30 u. aan de parochiekerk 

van Essenbeek. Bij vragen, bel naar Guy Sitou (0476 31 11 70). 

 

Wandeling met Okra Brussel-Halle-Vilvoorde 
Op donderdag 18 april organiseert de wandelgroep B-H-V een mooie 

wandeling op de taalgrens. Vanaf het station van Edingen stappen we 

door het Bois de Strihoux naar Heikruis. Daar wordt er gepicknickt in 

fiets- en wandelcafé Terlindenhof. Op de terugweg gaat het door het 

prachtige kasteeldomein Ter Rijst om vervolgens via rustig agrarisch 

gebied terug af te zakken naar Edingen. We wandelen een lus van +/- 

15 km. Vertrek aan het treinstation van Edingen om 10 u. stipt.  

Deelnemen is volledig gratis voor leden van Okra Sport+. Voor anderen vragen we 3 € (verzekeringen). 

Voor meer info, bel of mail naar Gilbert Debast (0479/249619 of gilbert.debast@proximus.be). 

 

OKRA Cultuur Brussel :  
Wandeling – Is dit Molenbeek op vrijdag 17 mei, om 14 u. 

Al lang voor de terreuraanslagen in Parijs en Brussel moest Oud-Molenbeek tegen een negatief imago 

vechten. We laten u graag ook de andere kant zien. Ons verhaal begint bij de aanleg van het Kanaal naar 

Charleroi in 1829, dat zorgt voor een ongekende industriële ontwikkeling. “Petit Manchester” trekt rond 

1900 duizenden arbeidsimmigranten uit Vlaanderen en Wallonië aan. Als vanaf 1970 de industrie 

wegtrekt, blijven in de oude arbeiderswijken de recente migranten achter. Vanaf 2000 oogt het beeld 

diverser: andere nieuwkomers en jonge, vaak creatieve stadsbewoners steken het kanaal over. 

Maximum aantal deelnemers : 25 

Vertrek wandeling : Metrostation Graaf van Vlaanderen, bovenaan de uitgang aan de kant van het 

kanaal. 

Prijs : Okralid 10 € - Niet-lid 15 € 

Inschrijven : uiterlijk op 31/04/2024 via mail okracultuur@gmail.com. Je inschrijving is maar pas definitief 

na betaling op rekeningnummer BE25 0689 3028 4082 van OKRA Cultuur Brussel. Gebruik de volgende 

vermelding: naam activiteit, OKRA-lid of niet. Indien je annuleert minder dan 14 dagen voor de uitstap, 

dan wordt je inschrijvingsgeld niet terugbetaald. 

mailto:gilbert.debast@proximus.be
mailto:okracultuur@gmail.com


Onze daguitstap naar Nieuwpoort op 

maandag 22 juli 2024 is volzet ! 
Vanuit de opstapplaatsen, rijden we naar Nieuwpoort-stad 

waar we ontbijten bij “Het Visserke”, het restaurant waar we 

ook gaan lunchen en waar we de dag eindigen met een 

avondboterham. 

Na het ontbijt, trekken we naar de Vismijn. We wandelen in 

groepen van 25 personen, langs de kaai waar de gids vertelt 

over de aangemeerde vissersboten en het vertrek en de 

aankomst van de garnaalvissers. We zien waar de garnalen 

worden gekookt en leren over “bijvangst” en het onderscheid tussen plat- en ronde vissen. We krijgen een 

overzicht vanaf het lossen van de vangst aan de kade tot de verkoop aan vishandelaars. 

Na de lunch maken we een geleide stadswandeling of gaan we aan boord van de Seastar. In één uur tijd 

ontdekken we de enorme diversiteit van deze mooiste havenstad van onze kust. Je vaart langs het 

natuurreservaat ‘De IJzermonding’, dwars door de prachtige Euro-jachthaven, je passeert helemaal langs 

de traditionele vismijn, en kruist de typische vissers- en vrachtschepen in de handelshaven. Tijdens je 

boottocht krijg je bovendien een perfect en uniek uitzicht op het Koning Albert I Monument en het 

sluizencomplex, de Ganzepoot en de bouwwerken voor de stormvloedkering en met een beetje geluk 

spotten we een zeehondje. 

Daarna wisselen we het programma en geniet de groep die de stadswandeling deed van de boottocht en 

kunnen diegenen die de boottocht meemaakten de stadswandeling meemaken. 

Vooraleer we terugkeren naar “Het Visserke” is er voor iedereen vrije tijd voorzien om een terrasje te 

doen. 

Ziehier het programma: 
 
Voormiddag: ontbijt (koffie/thee met ontbijtkoekjes) 

Gegidste wandeling in en rond de vismijn. 

Middag: 3-gangen menu – drank niet inbegrepen 

Namiddag:  Bus 1: havenrondvaart met Seastar 

Bus 2: gegidste stadswandeling in Nieuwpoort 

Daarna wissel van het programma 

Voor iedereen vrije tijd tot avondboterham (17u) 

Avond:  Koffie/Thee met 2 sandwiches 

PRIJS:  73 euro 

Wij zitten momenteel aan 30 inschrijvingen en dit is helaas het maximum! Mochten er mensen zijn die 

alsnog willen meegaan, dan stellen wij voor dat dezen zich kenbaar maken bij onze reisverantwoordelijke 

Guy Melckmans (0468/124159), die een soort reservelijst zal aanleggen. De kans bestaat immers dat op 

het einde sommige deelnemers moeten afzeggen en dan kunnen reservisten eventueel toch nog aan bod 

komen. Wij houden jullie alleszins op de hoogte! 

 

Daguitstap Tongeren en de bloesemroute 

Het opstapuur voor de daguitstap naar Tongeren op vrijdag 26 april is nog niet bekend. Deelnemers 

met een mailadres zullen via deze weg verwittigd worden door onze penningmeester Gilbert Debast. 

Mensen zonder mailadres kunnen vanaf 19 april best telefonisch contact opnemen met onze 

reisverantwoordelijke Guy Melckmans op het nummer 0468/124159 ! 



Nieuw!!! Bezoek aan de mijnsite Bois-du-Luc te La Louvière 

De mijnsite van Bois-du-Luc is een uitzonderlijke getuige van een industrieel tijdperk. Tussen 1938 en 1853 

werd er rond de steenkoolindustrie een stad gebouwd. Voor de mijnwerkers en hun gezinnen werden 162 

arbeiderswoningen gebouwd. Alle voorzieningen van een “gewone” stad waren aanwezig: een 

kruidernierswinkel, scholen, een ziekenhuis, een feestzaal, . . . Sinds de sluiting in 1973 brengt het 

ecomuseum de geschiedenis van weleer tot leven. Je leert er alles over de werking van een steenkoolmijn, het 

harde labeur, de levensomstandigheden en de loopbaan van arbeiders die hier neerstreken uit alle 

windstreken. Op dinsdag 21 mei plannen wij een bezoek aan deze site, met vertrek aan het 

Vergeetmijnietje te Essenbeek om 11 uur. 

Op het programma: reis met eigen wagen naar La Louvière (+/- 45 km). Carpooling wordt aangeraden 

en kan vooraf (bij het vertrek) besproken worden met een 6-tal chauffeurs, die van een kleine 

kilometervergoeding zullen kunnen genieten.  Bij aankomst voorzien wij een middaglunch, bestaande uit 

een 3-gangenmenu (met streekprodukten) + 2 drankjes per persoon. Daarna geeft een plaatselijke 

nederlandstalige gids ons een 2 uur durende rondleiding in de voetsporen van de werkplaatsen en het 

leven van een mijnwerker in Bois-du-Luc (inclusief de mijn van Saint-Emmanuel, het mijnwerkershuis en 

de administratieve kantoren). Rond 17 uur plannen wij onze terugkeer naar Essenbeek. 

Opgelet : het aantal deelnemers wordt beperkt tot 25 personen en de prijs bedraagt 49 euro. 

Inschrijven: uiterlijk tot 30 april, bij Guy Melkmans, telefonisch op 0468/124159 of via mail op volgend 

adres: guymelckmans@hotmail.com. 

Betaling: cash op onze ledenontmoeting van 9 april, ofwel op onze bankrek. BE83 8508 3228 1115. 

Eén goede raad voor de liefhebbers van deze uitstap: “Wees er als de kippen bij” ! ! ! want op onze 

ledenontmoeting van vorige maand waren er al ruim 19 gegadigden. 

 

Prijswinnaars “boek” Parochiaal winterfeest februari 

01 Domo Airfryer Wijns Martha A. Ardevelstraat 26/21 Halle 

02 Domo Teppanayaki Janssens-Claes Borreweg 31 Halle 

03 Domo croque/wafeltoestel Janssens Julien Vandenpeereboomstr. 294 Buizingen 

04 Luxe tafelset Van Elewijck Louis Nijvelsesteenweg 455 Halle 

05 Glazen schaal D’Afzakkers Jubelplein 21 Halle 

06 Set kommen Clavie-Pierret Fr. Chopinlaan 10 Halle 

07 Straler Bellemans Jos Biezeweide 187 Halle 

08 L’Eau de peau Snoeck-Lemonnier MJ Vd Weghestraat 2 B 1.2 Halle 

09 Waardebon Brock + fl. wijn Janssens Louisa Nieuwstraat 13/06 Halle 

10 Waardebon Brock + fl. wijn Belsack An Kasteelstraat 114 Halle 

11 Waardebon Brock + fl. wijn Janssens Jan Maasdal 47 Halle 

12 Waardebon Brock + fl. wijn Sitou Guy       I.Devilléstraat 33 Halle 

13 Fles kriek + fles gueuze Hamelrijck Luc       I.Devilléstraat 4 Halle 

14 Fles kriek + fles gueuze Van Heymbeek Dirk       Dorpslaan 10 Buizingen 

15 2 flessen wijn Dekoninck-Desmet       Steenstraat 5 Halle 

16 2 flessen wijn Goossens Celine       Dreef 29 Halle 

17 2 flessen wijn Luyckx Carla       Jubelplein 18 Halle 

18 2 flessen wijn Struelens-Pardon       Steenkoolstraat 7 Halle 

19 2 flessen wijn Demeur Sonia       Esdoornstraat 15 Lembeek 

20 2 flessen wijn Vannerom Deknop       Maasdal 181 Lembeek 

21 Trolley + fles wijn Lebleu Francine       I.Devilléstraat 38 Halle 

22 Glazen stolp Lauriers Pierre       Nijvelsesteenweg 497 Halle 

 

Bovenstaande prijzen worden/werden thuis bezorgd! De prijzen, verbonden aan de voorverkoopkaarten, 

kunnen tot 30 april afgehaald worden bij Robert Belsack, Kleemstraat 20 te Essenbeek-Halle. 

mailto:guymelckmans@hotmail.com


In memoriam 

Op 27 februari 2024 overleed ons lid Rosa TORDEURS, op 104-jarige leeftijd, tevens de 

oudste inwoonster van Halle. Zij was de weduwe van Jozef Tordeurs. 

Wij bieden aan haar zoon, klein- en achterkleinkinderen onze oprechte en kristelijke 

deelneming aan. 

En op 8 maart 2024 overleed ons lid Marie-Jeanne SPRINGAEL, op 89-jarige leeftijd. Zij 

was de weduwe van Emiel Fastenaekels. 

Wij bieden aan haar kinderen, klein-, achterkleinkinderen en familieleden onze oprechte en 

kristelijke deelneming aan. 

 

Activiteitenkalender tot en met mei 2024 
1/8/15/22/29 
april 

Petanque Groot-Halle om 13.30 u. Op de terreinen van ‘t Vergeetmijnietje – 
Kasteelstraat 124-126, Halle 

9 april Ledenontmoeting + initiatie DARTS i.s.m. 
KWB Essenbeek 

Zaal ’t Vergeetmijnietje, om 14 u. – 
Kasteelstraat 124-126, Halle 

16 april Hyacintenwandeling met ons trefpunt Meer info elders in dit blad. 

18 april Wandeling met wandelgroep B-H-V Meer info elders in dit blad. 

26 april Daguitstap naar Tongeren en de 
bloesemroute 

Meer info elders in dit blad. 

6/13/20/27 
mei 

Petanque Groot-Halle om 13.30 u. Op de terreinen van ’t Vergeetmijnietje – 
Kasteelstraat 124-126, Halle 

7 mei Maandelijkse ledenontmoeting  Zaal ’t Vergeetmijnietje, om 14 u. – 
Kasteelstraat 124-126, Halle 

14 mei Bedevaart O-L-V Halle om 14 u. Meer info elders in dit blad 

17 mei Brussel Cultuur Meer info elders in dit blad 

21 mei Bezoek aan mijnsite Bois-du-Luc Meer info elders in dit blad 

23 mei Bedevaart Doornik Meer info elders in dit blad en in vorige edities 

 

 

                  Jarigen van de maand 

 

 

 

02-04-1936 Marie DERDELINCKX   13-04-1950 Delphine DE LEENER 

02-04-1933 Ivonne MEEREMANS   17-04-1953 Viviane NERINCKX 

07-04-1957 Donald MEERTS    20-04-1941 Marcel DEBAST 

08-04-1945 Christiane DE TOBEL   22-04-1940 Hilda DESPIEGELEER 

08-04-1932 Mariette DECOSTER    22-04-1942 Martha ERTVELDT 

10-04-1951 Clemence TORDEURS   24-04-1943 Ingrid CORIJN 

11-04-1947 Jacqueline BELLEMANS   28-04-1951 Nicole MARCELIS 

11-04-1951 Marie-Thérèse LEYSSENS   29-04-1946 Luc DUBOIS  

12-04-1945 Monique TEMMERMANS   29-04-1949 Godelieve JANSSENS  

   

               

Tot volgende maand, 

Het bestuur 

 

Verantwoordelijke uitgever: Paul ADAMS – Berendries 10, 1500 Halle 


