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ONS KRANTJE 

Maandblad van OKRA-Beersel 

 

Herfst 
 

Een weg die als een lint 
dorpen samenbindt, 
staat nu omzoomd 

door herfst verkleurend loof en ooft. 
 

Zo’n weg van west naar oost, 
of van noord naar zuid, 

toont ons ook onze levensloop: 
dat we door donkerder tunnels 

moeten gaan, 
waarlangs scheefgegroeide 

bomen staan, bladeren verkleuren, 
takken en vruchten vallen gaan. 

 
Maar geen tunnel is zo lang 

- wees niet bang – 
of aan het einde is het licht. 
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Wekelijkse dinsdagnamiddag activiteiten 
 

- Kaartspel: van 14.00 tot 17.00 uur 
- Turnen: van 14.45 tot 15.45 uur 
- Lijndans: van 16.00 tot 17.00 uur 

 

UITSTAPPEN EN EVENEMENTEN IN EIGEN TREFPUNT EN DE REGIO 
 
 

Woensdag 5 oktober 2022 – Herfstdiner voorafgegaan door een gebedsdienst 
 

We beginnen de dag in de kerk van Beersel om 11.30 uur met een korte gebedsdienst voor 
onze overleden leden. 
Daarna wacht ons een lekker diner in de gemeentelijke feestzaal. 
Na het diner zorgt Rudi Tastenoe voor een gezellige muzikale namiddag. 

 
 

Donderdag 6 oktober 2022 – Dialectenshow om 14 uur en 20 uur in CC de Meent 
 

Na het succes van de eerste editie volgt er op donderdag 6 oktober een herneming in CC de Meent van de 
voorstelling “60 jaar later”. 
De dialectenshow is een ludieke show met veel engagement en vooral veel spelplezier, gezever en gezwets, 
gebracht in de plastische dialecten van deelgemeenten Alsemberg, Beersel, Dworp, Huizingen en Lot 
 

Inkom: 7 euro. (met de namiddag voorstelling is tijdens de pauze koffie inbegrepen in de prijs, en tegen 
betaling ook taart) 
Info en tickets zijn verkrijgbaar via www.demeent.be of telefonisch 02 359 16 00 

 
 

Woensdag 9 november 2022 - ledenbijeenkomst vanaf 13.30 uur 
 

Gezellige namiddag met koffie en taart in de gemeentelijke feestzaal in Beersel. 
 
 

11 novemberherdenking in Beersel 
 

Op 11 november vindt de herdenkingsplechtigheid voor de Wapenstilstand plaats in de deelgemeente 
Beersel. 
Er is een bezinningsmoment met bloemenhuldes aan het ereperk van de oud-strijders op de begraafplaats 
van Beersel en aan het monument van de gesneuvelden. 
Om 18 uur start de “Fakkeltocht voor Vrede” aan de gemeentelijke feestzaal en als slot worden gratis 
chocomelk en wafels aangeboden. 
Deze sfeervolle avond mag u niet missen! 
 

(In samenwerking met VBS Sint-Victor Beersel, OKRA Beersel, Scouts Beersel en KF Eendracht Maakt 
Macht Lot) 

 
 

Woensdag 7 december 2022 – ledenbijeenkomst vanaf 13.30 uur 
 

Gezellige namiddag met koffie en taart in de gemeentelijke feestzaal in Beersel. 
 
 

Donderdag 15 december 2022 – afsluiting van het wandeljaar 
 

Traditiegetrouw sluiten onze wandelaars het wandeljaar af met een diner, en dit jaar is dat op 
donderdag 15 december. 
De plaats, het menu en de prijs zullen later worden meegedeeld. 
Reserveer deze datum alvast in je agenda! 
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Ons Breugelfestijn……anno 2022 
 
Op zondag 4 september organiseerden wij ons Breugelfestijn in de gemeentelijke 
feestzaal in Beersel. Weken ervoor werd er koortsachtig vergaderd, taken verdeeld, 
vrijwilligers gezocht, reclame gemaakt, enz… 
We kunnen terugblikken op heel tevreden bezoekers en een toffe aangename 
samenwerking met onze vrijwilligers. 
Hartelijk dank aan onze leden en alle andere mensen die ons kwamen steunen door 
hun aanwezigheid. 
Ook van harte dank aan al onze vrijwilligers die met enthousiasme de handen uit de 

mouwen hebben gestoken om er een goed en gezellig festijn van te maken. Zonder jullie was dit nooit gelukt! 
 

Het bestuur 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vorige maand mochten we weer een nieuw lid verwelkomen in ons trefpunt, 
namelijk:  
  Clémence Kerckhoven uit Drogenbos 
We wensen haar veel vriendschap en toffe momenten binnen onze OKRA familie! 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Verjaardagen in oktober 

Dag Maand 
2 De Winter Lisette 
5 Plasch Godelieve 
11 Vandenbosch Lutgard 
14 Casteleyn Roger 
15 Provost Nadine 
17 De Keyzer Jean-Paul 
17 Desmae Marie-Claire 
18 Herreman Terezia 
20 Van Der Slagh Lisette 
20 Vanderstichel Gisèle 
24 Lavandier Angèle 
25 Desmedt Emma 
30 Vandenplas Adèle 
31 Vanderheyden Marceline 

 

WANDELING OP 20 OKTOBER 
 

Vandaag gaat onze wandeling door enkele mooie hoekjes van Beersel. Het is 
een lus van ± 4 km en met moeilijkheidsgraad “4 sterren”. 
Vertrek om 14 uur op de parking van de herberg “In de Oude Pruim” in 
Beersel. 
 

PS: foto’s van de wandelingen kan je zien op www.okra.be/trefpunt/beersel  

 
 
 
In de nacht van zaterdag 29 oktober 
op zondag 30 oktober schakelen we 
opnieuw over op wintertijd. Dat 
betekent dat we zondagochtend de 
klok één uur achteruitzetten: 3 uur 
wordt 2 uur. 
We krijgen die nacht dus een uur 
extra = dus één uur extra slapen! 
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Wandeling langs de “Weikes” in Dworp – donderdag 18 augustus 
 
We verzamelden aan de poort van de pastorietuin in Dworp. Ondanks dat enkele vrienden wandelaars niet 
mee op stap konden waren we toch nog met een groepje van 14 om van start te gaan. 

Via de Kerkstraat doken we langs het Hendrik Consciencepad 
de mooie natuur in, langs een weide met kriekenbomen, een 
bijenhotel en een smal paadje door een patattenveld. Zo 
kwamen we boven de Willemskouter op de Krabbosstraat, het 
was een wandeling om onze kuitspieren wat te oefenen. Jean-
Claude heeft een truc om iedereen aan te moedigen want als 
we boven zijn is er weer een paadje bergaf tot beneden. 
We stapten langs dorre weiden waar grazende dieren op zoek 
waren naar nog wat gras. 
Nu ging het weer bergop voor een volgende spieroefening. 
Terug op de openbare weg konden we flaneren langs 
imposante villa’s. Om even uit te blazen, even rond te kijken, 
en om een paar mensen rustig te laten bijbenen zetten we ons 
op een afsluitingsmuurtje van een grote villa. Maar 
ogenblikkelijk vermaande ons een onvriendelijke dame dat we 
moesten opstaan of dat ze de politie zou verwittigen. Iedereen 
was wat geschrokken door zo’n brutale reactie, we stapten dan 
maar rustig verder zodat die dame kon bekoelen. 
Zo kwamen we terug in het Krabbos waar we genoten van het 
lommer van het bos en van de natuur, en kwamen we dan 
terug op ons start pad, richting Gildenhuis om daar van een 
frisse drank te genieten. En of het deugd deed! Ondanks het 

onvriendelijk intermezzo genoten wij toch van vriendschappelijke babbels, een gezellig samenzijn en nog 
wat nagenieten op het terras. Tot een volgende en tot weerziens! 
 
JULIENNE 
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