BEZINNINGSVIERING IN VOORBEREIDING OP HET PAASFEEST

OKRA KOOLSKAMP VRIDAG 8 APRIL 2022

INLEIDING _ (PRIESTER PAUL)

Beste vrienden van OKRA Koolskamp,

Jullie geduld werd maandenlang op de proef gesteld maar EINDELIJK is het
weer mogelijk én veilig om terug samen te zijn! Ik hoor dat iedereen er terug
naar uitgekeken heeft. Na de wat donkere Coronatijden is het ZONNEKE er terug
en hopelijk blijft het voor de verdere activiteiten verder schijnen. Onze eerste
bijeenkomst is — naast het gezellig tafelen en de ontspanning - een
bezinningsmoment ter gelegenheid van Pasen dat nu in aantocht is. Voor velen
onder u betekent Pasen: de paaskuis, paaslelies plukken, paashazen in chocolade
of allerlei activiteiten, die naar Pasen genoemd worden (paasvakantie, paasfoor,
paaseieren, paasontbijt enz.). Het Pasen dat in de kerk gevierd wordt, is stilaan
op de achtergrond geraakt. En toch zijn de Goede Week én Pasen zelf een
weerspiegeling van wat er in de wereld en onze samenleving gebeurt. Het vieren
van Jezus’ verrijzenis betekent de uiteindelijke overwinning van het goede op
het kwade. Met de gebeurtenissen in Oekraine en allerlei situaties van honger,
misbruik, geweld of slachtoffers van de klimaatopwarming worden wij er terug
aan herinnerd dat er nog heel veel kwaad en onrecht is in onze wereld dat vraagt
om rechtvaardigheid en eerlijke verdeling. De teksten, die straks zullen
voorgelezen worden, volgen de weg van de Goede Week: van Palmzondag, over
Witte Donderdag en Goede Vrijdag naar Paaszaterdag en Pasen. Wanneer
mensen zich afvragen: “ Wat heeft Pasen met mijn leven te maken? “ dan zou
het antwoord kunnen zijn vooral voor de gelovige mens maar ook voor de
ongelovige dat het gebeuren van de Goede Week en Pasen een soort blauwdruk
is van het leven van elke mens. Met zijn gloriemomenten van geluk en
welbehagen (Palmzondag) momenten van innig verbonden zijn (Witte
Donderdag) maar ook van lijden, onmacht zelfs verraad (Goede Vrijdag) en
uiteindelijk zijn er de tekens van hoop en vertrouwen en nieuw leven (Pasen)

Ik wil jullie uitnodigen om de teksten te beluisteren en ook op jullie leven te
leggen. Mogelijks ontdekken jullie ook wat Pasen in jullie leven ten diepste mag
betekenen.



1. EEN BEETJE GROEN (Palmzondag) RAF

Een klein beetje groen voor op het kruis.

En zie het komt weer tot leven.

Een klein beetje hoop voor in jouw huis.

En zie het komt weer tot leven.

Een klein beetje liefde voor in jouw gezin, jouw familie.

En zie het komt weer tot leven.

Een klein beetje geloof voor deze wereld.

En zie Hij komt weer tot leven.

2. GEKRUISIGD (Goede Vrijdag) JOZEF

Elke dag — ook vandaag — wordt er gekruisigd.

Miljoenen mensen verhongeren dagelijks door economische wetmatigheden.
Door corruptie en eigen belang gaan de zwaksten eronderdoor.
Duizenden verongelukken en worden verminkt op Europese wegen.
Jonge mensen kiezen in eenzaamheid voor de dood.

Talloze kinderen vechten ergens ter wereld aan één of ander front,

hun rechten vertrapt, hun onschuld vermoord.

De waanzin van de oorlog gaat nog steeds verder,

onschuldige mensen worden meegesleurd in vernieling en dood.
Vergeef het, God, wij mensen weten soms nog steeds niet wat we doen.
Geef ons de moed om de problemen onder ogen te willen zien.

En ons steentje bij te dragen om ze aan te pakken.



3. VAN DOOD NAAR LEVEN CHRISTINE

Er was dood toen de mensen elkaar kwetsten met woorden of met zwijgen.
Maar er kwam nieuw leven toen de één de ander om vergeving vroeg
en de ander een nieuwe kans gunde.

Er was dood toen mensen elkaar uit het oog verloren

en daardoor dachten niks meer voor mekaar te betekenen.

Maar er kwam nieuw leven toen de één de ander opzocht

en de ander er volop voor openstond.

Er was dood toen mensen onrecht werd aangedaan

door wetten en structuren als een doolhof,

die vraagt om het recht van de sterkste

Maar er kwam nieuw leven toen de één aan de ander vroeg

om groep te vormen en samen verzet aan te tekenen tegen onrecht.

Er was dood, toen Jezus koos voor de liefde

en tot het uiterste ging

Maar er kwam nieuw leven toen mensen begrepen wat Jezus bedoelde

en de Geest kracht genoeg gaf om overal nieuw leven te brengen.



4. VERRIJZENIS GEBEURT DAAR.... (Paaszaterdag) RAF

Waar men hoopvol naar de mensen en de wereld kijkt.

Waar men vrees laat varen en liefdevol leeft.

Waar men elkaar in de ogen kijkt en het wonder in de ander ontdekt.

Waar lijden en pijn geen hindernissen meer zijn maar kansen tot ontmoeting.
Waar niet alleen “ gisteren “ telt maar waar ook “ morgen “ mag worden.
Waar het niet blijft bij een “ pijnlijke vrijdag “

maar waar het ook “ Paasmorgen “ mag worden.

Waar Jezus aanwezig mag komen met zijn vergeving en troost.

Waar Hij van vreemdeling ook vriend mag worden.

Waar Jezus mensen rechtop helpt, die anders langs de kant moeten blijven.
Waar Hij medestanders vindt die met Hem willen waken en werken.

Waar Jezus zichtbaar wordt in mensen van goede wil.

Waar Hij teken mag zijn van een Vader, die van ons houdt.

VERRUZENIS GEBEURT DAAR...

Waar wij het brood en de beker met anderen willen delen.
Waar wij de vreugde en de pijn met elkaar willen delen.
Waar wij de boodschap van liefde met anderen willen delen.

Tot heil en opstanding van allen, die op ons rekenen.



5. OPGEWEKT LEVEN (Pasen) JOZEF

Opgewekt leven

Is een vreugde zijn voor je omgeving; is blij de mensen tegemoet treden.
Is niet zwaar tillen aan daden en dingen maar de zonnekant zoeken.

Is niet toegeven aan moedeloosheid, aan twijfel of sombere gedachten.
Is bemoediging en troost zijn door je manier van leven en meeleven.

Is wakker en waakzaam je taak vervullen met een glimlach.

Is geloven in de mensen, in het goede, nu hier dan daar.

Is weten dat lemand wil dat je leeft, leeft met hoop en vertrouwen.

lemand die zelf uit de dood is opgewekt op de eerste Paasmorgen.

6. ALS DE HEMEL EN DE AARDE ELKAAR DE HAND REIKEN (NA PASEN)

CHRISTINE
Als de hemel en de aarde mekaar de hand reiken en Pasen overal weerklinkt.
Als een zorgverlener stilstaat bij een zieke,
deze optilt uit zijn eenzaamheid en de pijn helpt verzachten.
Als een zorgverlener de hand reikt aan een collega
en zo een daad van vriendschap stelt,
samen met anderen een vriendenkring vormt.
Als mensen samen op weg gaan, willen delen
met al wie ziek en eenzaam is, met al wie honger lijdt.
Als de lente in ons hart ontspringt en wij hoopvol in de toekomst kijken,
en leven als blije en verrezen mensen,
dan weet ik, Heer, dat Uw liefde niet vergeefs is geweest.
Als mensen de weg gaan van Uw Zoon,

Dan weet ik, Heer, dat Gij hen altijd nabij zult zijn.



